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De kleur is wit: de kleur van Gods licht dat over de dood
heen straalt, van opstanding en zuiverheid.
Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Dienst 24 november 2024 Gedachteniszondag

Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. Ole van Dongen
Organist: Dhr. Bert-Jan Zijlema Lector: Mw. Jeannette Bakker

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek) de tweede collecte
voor de kerk en de laatste collecte is voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het
bankrekeningnummer.

Dienst 1 december 2024 1e Advent
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)
Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Scholtens, Bergsmastraat 20.

Licht op herinnering

Vanmiddag is de Mariakerk vanaf 16.00 uur geopend als plaats voor stilte, rust en gedenken. Er is ook
gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Om 19.00 uur wordt dit afgesloten met een gebedsmoment.
ledereen is van harte uitgenodigd.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de NGK de Wijngaard, de protestantse gemeente Uithuizermeeden en
de plaatselijke commissie Mariakerk.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar:

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl



Orgelspel. Een compilatie van lievelingsliederen van overledenen en dierbaren. Overgaand in Lied 601 ‘Licht
dat ons aanstoot in de morgen’
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 727: 1,2,4,10 ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’
Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is.

V: De vrede van Christus is met u en jullie allen.

A: Zijn vrede is met u.

Amen

Gezongen drempelgebed Lied 272 ‘Wij zoeken in uw huis’

Liturgische schikking een beschrijving.

Deels gezongen eerste schriftlezing Psalm 25:

Zingen vers 1, Lezen vers 4-7, Zingen vers 4, Lezen vers 10-13, Zingen vers 7, Lezen 16-19, Zingen vers 10
Tweede schriftlezing: Johannes 14: 1-6

Zingen: ‘Ik zie een poort wijd open staan’

Overdenking

Zingen: Lied 23c vers 1,3,5 ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

Gedachtenis aan hen die ons dit jaar zijn ontvallen. Na het noemen van de naam, komt een nabestaande naar
voren, om de gedachteniskaars aan de Paaskaars aan te steken. Intussen klinkt orgelspel van lied 199.
Hierna bent u in de gelegenheid om - als u dat wilt - naar voren te komen, en een licht aan de Paaskaars aan te
steken, voor een dierbare die u in uw hart draagt en die u nu wilt gedenken.
Tijdens het aansteken van de gedachteniskaarsen zingen we lied 508

‘Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.’

Gedicht: Gedenkdag
Jou missend
gedenk ik jou
Jou missend
vier ik je naam
op deze gedenkdag
Jou missend
noem ik je naam,
Jou noemen
geeft mij lucht
Jou gedenkend
dank ik je
om wie je was,
om wie je nog bent
Jou dankend,
jou gedenkend,
jou vierend,
jou missend,
zoek ik mijn weg
verder

Moment van stilte

Zingen: Lied 730 ‘Heer, herinner u de namen’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling gaven

Slotlied Lied 769 ‘Eens als de bazuinen klinken’

Orgelspel: Een compilatie van lievelingsliederen van overledenen en dierbaren

U bent van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken



