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De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid, 
boete en rouw. Deze zondag is de 3e zondag 
van de veertigdagentijd. (Oculi) 

 
Dienst 23 maart 2025   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. J. van den Berg, Appingedam 

Organist: Dhr. Kor van Dijk   Lector: Mevr. Jeannette Bakker 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het 
onderhoud. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Dienst 30 maart 2025  
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël, Grootegast 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. N. Brouwer-Klevering, Esdoornstraat 5. 
 
Beroepingswerk 
De beroepingscommissie is actief bezig om geschikte kandidaten te vinden voor het team van 
predikant en kerkelijk werkers voor de PKN kerken in Warffum, Uithuizermeeden, Uithuizen en 
Roodeschool. Daarbij vragen wij ook inbreng van u als gewaardeerd gemeentelid. Wij zijn op zoek 
naar professionals die in teamverband willen werken aan de thema’s “zorgen” en “bouwen”. 
Die open staan voor vernieuwing in liturgie, die kansen zien liggen en uitdaging zien in de Bijbelse 
opdracht om als leden van Gods kerk naar elkaar om te zien. 
Als u iemand geschikt vindt als predikant/kerkelijk werker, vragen wij u om dit met ons te delen. 
Dit kan door te mailen naar beroepingscommissiewuur@gmail.com of leden van de beroepings- 
commissie aan te spreken. Dit zijn Ria Elderman (06-28041727) of Gerlinde Wiersema 
(06-21420661). 
 
40 dagentijd project kindernevendienst ‘In de tuin- het leven wint!’ 
Zondag 9 maart jl. is de kindernevendienst gestart met het 40 dagentijd project. Er is tot aan 1e  
Paasdag elke zondag kindernevendienst. Tijdens het project gaan we op weg naar Pasen met 
verhalen uit de Bijbel waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. 
Zo’n prachtige tuin staat in de Bijbel voor vrede, leven en overvloed die God aan de mensen geeft; 
Voor een wereld zoals God die bedoeld heeft. We starten bij de tuin van Eden waar mensen in vrede 
met elkaar en God leven. Toch gaat het in die tuin mis tussen God en de mens. Maar God geeft zijn 
band met de mensen niet op. Door de dood en opstanding van Jezus, wordt de relatie tussen God en 
de mensen hersteld. En dat is nog niet het einde: de Bijbel belooft ons in de toekomst een nieuwe 
wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek waar leven zal zijn 
in overvloed, zoals in de tuin van Eden. 
Na afloop van elke kindernevendienst zullen we samen in de kerk het projectlied ‘Pasen is een nieuw 
begin’ zingen. Op 1e Paasdag sluiten we het project samen met de kinderen af. Alle kinderen zijn van 
harte welkom! 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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 Orde van dienst zondag 23 maart 2025 
 
Orgelspel 
Welkom door de ouderling van dienst 
Zingen: Intochtspsalm: Psalm 25: 6 en 7 
Stil gebed 
Votum en groet 
Woord op de drempel 
Zingen: Lied 859 (verootmoediging) 
Genadeverkondiging: Johannes 3: 16vv 
Zingen: Loflied: Psalm 34: 1, 5 en 9 
Woorden van leven: 2 Korintiërs 5: 14 – 21  
Zingen: Lied 346: 1 t/m 8 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Veertigdagenproject: Filmpje Bijbel Basics – ‘In de tuin’ 
Projectlied: ‘In de tuin’. Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld. Begeleid op de accordeon door de dominee 
1 In een tuin, in een tuin lang geleden   2 In de tuin, in de tuin van gebeden 
   leefden Adam en Eva tevreden.      daar heeft Jezus gehuild en geleden 
   Maar de slang spuugde gif en venijn     om de mensen hun zonden en pijn -  
   in die mooie tuin.        in die donkere tuin. 
 

3 In de tuin, in de tuin die zal komen, 
   waar de mensen al zo lang van dromen, 
   zal het vrede in eeuwigheid zijn -  
   In die mooie tuin (2x). 
 

Veertigdagenproject: de tuinman vertelt 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
Schriftlezing: Lucas 15: 11 – 32  (lector) 
Zingen: Lied 609: 1, 3 en 4 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Psalm 139: 1, 2, 3 en 8 (De Nieuwe Psalmberijming) 
1 Heer, U doorgrondt mij, U ontwart   2 Geen ogenblik ben ik alleen, 
   al de geheimen van mijn hart.      want U bent altijd om mij heen. 
   U ziet mij thuis en onderweg;      Ik, nietig mens, kan er niet bij 
   U hoort de woorden die ik zeg.      dat U uw handen legt op mij. 
   Waar ik ook ga, ik kom U tegen;      Ik weet dat U naar mij blijft kijken; 
   U bent vertrouwd met al mijn wegen.     hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 
 

3 Al klim ik naar de hemel, HEER,   8 Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
   al lig ik bij de doden neer,       ik leg ze eerlijk voor U neer. 
   al vlieg ik met het daglicht mee      Toets alles wat ik denk en zeg; 
   en woon ik ver voorbij de zee -      bewaar mij voor een foute weg. 
   zelfs dan kan niets mij van U scheiden;     Laat mij in uw nabijheid leven; 
   uw hand zal mij voortdurend leiden.      wil mij voor eeuwig richting geven. 
 

De kinderen komen terug 
Veertigdagenproject: terugkoppeling door kinderen & leiding 
Kinderlied: ‘Pasen is een nieuw begin’ (via beamer) 
Collecte 
Dankgebed en voorbeden met gezongen acclamatie: Lied 368d (ingeleid met ‘zo bidden wij samen’) 
Stil gebed 
Onze Vader 
Zingen: Slotlied: Lied 287: 1 en 5 
Zegen met gezongen Amen 
Orgelspel 
 

 


