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   3e zondag van de herfst.                                      

De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en 
toekomst. 19e  na Trinitatis. 

Dienst 6 oktober 2024  

Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Dhr. H. Perdok (Appingedam) 
Organist: Jan  Smid       Lector: Geert Kruize                                                    
 
Dienst 13 oktober 2024  9.30 uur, Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus (Spijk)  
Locatie: Het Anker    
 
Collecten: 
De 1e  collecte is voor de diaconie, de 2e  collecte voor de kerk en de 3e collecte is voor het 
onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de nabestaanden van dhr. J. Sikkema: mw. 
M. Sikkema, Hamrikhof 11, Uithuizen. 

Aanvulling Samenspraak                                                                                                                                                                          

Op 8 oktober 2024 is het predikantenechtpaar Klaas Jelle Faber en Mirna  Visschers 25 jaar 

getrouwd. Het adres is: Snippengat 33, 4205 XP Gorinchem. Wie stuurt hen een kaartje? 

Welkom commissie                                                                                                                                                                     
Er zijn een aantal leden die hebben aangegeven te willen stoppen met het welkom heten voor de 
dienst. Het zou dus fijn zijn als er wat nieuwe mensen voor in de plaats komen die ongeveer 4x per 
jaar de kerkgangers welkom willen heten. Is dat wat voor u/jou? Aanmelden kan via 
preekvoorzienerpgu@gmail.com 

 

 

        

 De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 
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Orde van dienst 6 oktober 2024 

Orgelspel:  "Canzona in d" BWV 588 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)                
Wellkom en mededelingen van de kerkenraad.                                                                     
Lied van aanvang: Lied 217: 1, 2 en 3                                                                         
Stil gebed                                                                                                                
Bemoediging en drempelgebed                                                                                      
V: Onze hulp is in de naam van de Heer                                                                                   
A: die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                  
V: trouw is Hij, eindeloos trouw                                                                                               
A: nooit laat Hij ons aan ons lot over.                                                                                
V: God van liefde en genade                                                                                                    
A: maak alles nieuw                                                                                                                
V: vergeef waar wij tekort schieten                                                                                         
en geen teken van uw liefde zijn                                                                                               
A: maak alles nieuw                                                                                                             
V: troost ons in ons verdriet                                                                                                  
neem zorgen van ons weg                                                                                                      
A: maak alles nieuw                                                                                                                  
V: vernieuw ons naar het beeld                                                                                             
van Jezus, uw Zoon, onze broeder en Heer                                                                              
A: maak alles nieuw                                                                                                             
V: dat wij Hem volgen in woord en daad                                                                           
zodat het licht van uw Koninkrijk doorbreekt                                                                   
overal waar het donker is                                                                                                                    
en de vrede ver te zoeken.                                                                                                     
V: God van liefde en genade                                                                                                    
A: maak alles nieuw AMEN                                                                                                    
Lied 217: 4 en 5                                                                                                     
Pastorale mededeling                                                                                                        
Lied 354: 1,2 en 5                                                                                                                  
Inleiding op de dienst                                                                                                   
Kyriegebed en gezongen kyrie e-lei-son na: ‘daarom zingen wij samen’ 

  

                                                                  
Lied 654                                                                                                                                          
Bij het openen van de Bijbel zingen wij  ‘Open, Heer, de Schrift’                             
Tekst: Reinier Kleijer; melodie psalm 81 ‘Jubel God ter eer’                                          
1.Open, Heer, de Schrift, waaruit wij gaan lezen.                                                                           
Geef ons daarmee zicht op Uw Koninkrijk.                                                                                  
't Woord dat U ons reikt zal ons baken wezen!      

2.Open, Heer, ons hart, laat Uw boodschap landen.                                                           
Geef ons daarmee kracht en laat aan ons zien,                                                                
waar Uw Woord voor dient: heil in onze handen! 

3.Schenk ons, Geest, Uw vuur; dat wij de verhalen,                                                                          
tot en met dit uur in wat wordt gevierd,                                                                                
naar ons leven hier toe kunnen vertalen!                                                                       

Kinderen naar de KND.                                                                                            
1e Schriftlezing: Maleachi 2: 10-16 NBV 21                                                            
Lied 105: 3                                                                                                                
2e Schriftlezing: Marcus 10: 1-6 NBV 21                                                                   
Lied 339A                                                                                                           
Uitleg en Verkondiging                                                                                        
Orgelspel:  " Op Sions berg sticht God zijn heilge stede" van Ronald van Baekel           
Lied: 87: 1, 2 en 3                                                                                           
Danken en voorbeden, afgewisseld met lied 367E, stil gebed en het onze 
Vader, Klassieke versie.                                                                                          
Collecten                                                                                                       
(slot)Lied 657: 1, 2 en 4                                                                          
Wegzenden en Zegen                                                                                
Gezongen Amen, lied 431C                                                                                 
Lied 425                                                                                                                      
Orgelspel: "Vivace" uit Fantasia no. 5 van Georg Philipp Telemann (1681-1767)                

 


