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Voor de dienst speelt Fellowship of Praise: 

Laat alles in dit huis 

Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus.  
De woorden van ons hart gaan uit naar U.  
Wij proclameren U als Overwinnaar, houden vast aan de beloften van uw Woord. 
 
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.  
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.  
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 
 
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.  
De woorden van ons hart gaan uit naar U.  
Wij proclameren U als Overwinnaar, houden vast aan de beloften van uw Woord. 
 
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.  
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer. 
 U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer  

Halleluja, U bent Koning, )  
Halleluja, Majesteit. )  
2x Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. ) 
(Refrein 2x) 

Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 

Opwekking 586 Hij is Heer 

Heel de schepping geeft U eer (m)  
buigt zich vol aanbidding neer.   
Jezus Christus, Zoon van God,  
trouw in eeuwigheid.  

Heel de schepping zingt uw lof;   
U alleen bent onze God,  
onze koning die regeert,   
heerser voor altijd!  

Refrein:  Hij is Heer en zijn eer  vult de aarde, vult de hemel   
en zijn heerlijkheid wordt  wereldwijd geroemd.  
Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel,  
want wij leven voor de glorie van uw naam,   
de glorie van uw naam.  

U alleen hebt alle macht,  
leer ons leven uit uw kracht.  
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
dat iedereen het ziet en ieder hoort 
  
(Refrein)  

Heilig is de Heer,) de schepping juicht, ) 4x de schepping juicht, )  

(Refrein 2x)   

De glorie van uw naam. (3x)  



 

Welkom door de voorzitter van de SDU, Dick Hendriks 

 

Votum en zegengroet,  

 

Opwekking 733 Tienduizend redenen  (Fellowship of Praise) 

De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
Laat mij nog zingen als de avond valt. 

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel,  
prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel,  
prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 Mijn adem stokt en mijn einde komt,  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel,  
prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel,  
prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. Verheerlijk Zijn heilige Naam 

 



Gebed 

 

Groot is uw trouw (Fellowship of Praise) 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.  
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw 
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde 
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezen Lucas 19:1-10 door Tineke Kramer 

 

1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 
hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet 
vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.  4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om 
Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.6 Zacheüs kwam meteen naar 
beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is 
het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan 
staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets 
heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, 
want ook hij is een zoon van Abraham.10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren 
was.’ 

 

Kindmoment door Ria Elderman 

 

Liedboek 23b: 1, 2 en 5 (Koper Ensemble) 

De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 
Naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 
Aan waatren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel: 
Hij brengt mij op wegen 
Van goedheid en zegen; 
Hij schraagt m’, als ik wankel; 
Hij draagt m’, als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd; 
’k Zal immer verkeeren 
In ’t huis mijnes Heeren: 
Zoo kroont met haar zegen 
Zijn liefde m’ altijd 

 

Preek 

 

 

 

 

 



Liedboek 838: 1,2 en 4 (Koper Ensemble) 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren. 
 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven 
 

 
Gebed 

 
Collecten 

 
1e collecte: Kerstpakketten in Meij 
2e collecte: Kosten voor de dienst 

 
Geven van de collecte in de collectezakken of via GIVT of d.m.v. de QR-code op de laatste 

pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opwekking 710: Zegen mij (Fellowship of Praise) 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang 
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met Uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf 
Steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van Uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van Uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van Uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
 

Zegen 
 
 
 
 
 
 
 



Liedboek 416 Ga met God (Koper Ensemble) 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 
 

Na de dienst is er kofÞe, thee of limonade en koek 
 
 

Uw wordt van harte uitgenodigd voor “Meij Zingt” vanavond om 19:00 
 

Wij wensen u een prettige zondag toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na de dienst speelt Fellowship of Praise: 
 
New name written down in Glory – Charity Gayle 
 
I was lost in shame, could not get past my blame 
Until He called my name 
I'm so glad He changed me 
Darkness held me down, but Jesus pulled me out 
And I'm no longer bound 
I'm so glad He changed me 
 
See, I'm now a new creation in Christ (yeah) 
The old has gone, there's new life 
I live by faith, not by sight 
 
There is a new name written down in glory 
And it's mine, yes, it's mine 
I've met the Author of my story 
And He's mine, yes, He's mine 
 
Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes 
Now I see the light 
I'm so glad He changed me 
Now I'm walking free, I've got the victory 
See it's all over me 
I'm so glad He changed me 
 
See, I'm now a new creation in Christ (the old has gone) 
The old has gone, there's new life (I live by faith) 
I live by faith, not by sight (yeah) 
 
There is a new name written down in glory 
And it's mine, yes, it's mine (I've met Jesus) 
I've met the Author of my story 
And He's mine, yes, He's mine (there is a new name) 
There is a new name written down in glory 
And it's mine, yes, it's mine (hallelujah) 
I've met the author of my story 
And He's mine (yes, He's mine) yes, He's mine 
 
Yeah, sing it, I am who I am because the I Am tells me who I am (eh) 
I am who I am because the I Am tells me, come on 
Whoa, I am who I am because the I Am tells me who I am 
I am who I am because the I Am tells me who I am 
 
I am who I am because the I Am tells me who I am (oh-oh-oh) 
I am who I am because the I Am tells me who I am (whoa-oh-oh-oh) 
I am who I am because the I Am tells me who I am (eh) 
I am who I am because the I Am tells me who I am 
 
There is a new name written down in glory (sing it out, hallelujah) 
And it's mine (oh, He's mine) yes, He's mine (yes, He's mine) 
I've met the Author of my story (oh, His name is Jesus) 
And He's mine (He's mine) yes, He's mine (oh, He's mine) 



 
There is a new name written down in glory 
And it's mine, yes, it's mine 
I've met the Author of my story 
And He's mine (yes, He's mine) yes, He's mine (and He's mine) 
Oh, He's mine (yes, He's mine) yes, He's mine (and He's mine) 
And He's mine (yes, He's mine) yes, He's mine 
 
Oh-oh (yes, thank You, Jesus) 
Amen, yes (thank You, God) 
Amen, yes 
We thank You, Lord 
(Woo) 
 
Opwekking 668 Heer u bent goed 
 
Heer, U bent goed 
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor 
eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal: 
Refrein: Wij prijzen U, halleluja, halleluja. Wij prijzen U om wie U bent! Wij prijzen U, halleluja, halleluja. Wij 
prijzen U om wie U bent! 
 
U bent goed! 
 
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor 
eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
(Refrein) 
U bent goed voor altijd, voor altijd bent U goed U bent goed voor altijd, voor altijd bent U goed (x2) 
 
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor 
eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
(Refrein) 
Om wie U bent, om wie U bent! U bent goed! 
 

 
 
 
 
 
 



Meij Zingt 
 

Vanavond om 19:00 
 

Onder begeleiding van Brassband Immanuel 

  



Scan de QR-code om te betalen voor Kerstpakketten eigen dorp. 
Gebruik de Camera App op je telefoon. 

De QR-code is geldig tot 23 september 2026. 
 

 
 

Scan de QR-code om te betalen voor onkosten tentdienst. 
Gebruik de Camera App op je telefoon. 

De QR-code is geldig tot 23 september 2026. 
 

    


