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Welkom door Anthon den Hartogh, voorzitter Vakantieweek

Votum en Groet

Opwekking 720 – God maakt vrij

In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan. (2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:
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God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij

Gebed

Vakantieweek-koor: 

Opwekking 797 - Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,

om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! (2x)

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde.

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
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Vakantieweek-koor: 

Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen

Laat het feest zijn in de huizen,

mensen dansen op de straat.

Als het onrecht buigt voor Jezus

en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:

hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde

als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister

als wij buigen voor het kruis.

Laat Uw heerlijkheid verschijnen

in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:

hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde

als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja (8x)

In de bergen, door de dalen:

hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde

als uw glorie komen zal. (2x)
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Kindmoment door Eva Bulstra

Schriftlezing door Martin Meeuwes

Matteüs 5:13-16

13.  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn 

smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? 

Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en 

vertrapt. 14. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op 

een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15. Je steekt ook 

geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat 

weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij 

licht geeft voor ieder die in huis is. 16.  Zo moet jullie licht 

schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen 

zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Opwekking 879 – Hart vol lof

U verwelkomt ons in uw heiligdom.

Uw liefde trekt ons dichterbij.

U bent onze God, wij zijn uw eigendom,

Volledig aan U toegewijd.

Met een hart vol lof gaan wij door de poort.

We komen voor uw troon met luid gejuich.

Doe uw wil in ons, allerhoogste God.

Vol verwachting zien wij naar U uit.

Uw trouw houdt ons bijeen door generaties heen.

Wij zijn het levende bewijs;

De hoop voor iedereen ligt in uw naam alleen.

U was er en zult er altijd zijn.



Met een hart vol lof gaan wij door de poort.

We komen voor uw troon met luid gejuich.

Doe uw wil in ons, allerhoogste God.

Vol verwachting zien wij naar U uit.

We staan niet langer aan de zijlijn.

We rennen naar U toe, we rennen naar U toe.

Uw hart verlangt om dicht bij ons te zijn.

U komt ons tegemoet, U komt ons tegemoet.

We staan niet langer aan de zijlijn.

We rennen naar U toe, we rennen naar U toe.

Uw hart verlangt om dicht bij ons te zijn.

U komt ons tegemoet, U komt ons tegemoet.

Met een hart vol lof gaan wij door de poort.

We komen voor uw troon met luid gejuich.

Doe uw wil in ons, allerhoogste God.

Vol verwachting zien wij naar U uit. (2x)

Gedicht door Heidy Klinkhamer (oud-Vakantieweker)

Bie dolle Meistertoren doar is het leven goud

Woar men ook is geboorn, elk vuilt zich hier vertraauwd.

Ain volk van wainig woorden mor deeg en traauw rondom, 

Woont bie dij olle toren, mien vredig Meij alom.

Dij olle Meistertoren, wienst noar de aiwighaid:

Veur ons ist aal verloren, as God ons haart nait laaidt.

Mor God wil ons bewoaren tot daank en dainst aan Hom.

O, heur toch noar joen toren, mien vredig Meij alom.
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Mien olle Meistertoren, dij staait doar dag en nacht;

Al swaarfk in vrumde oorden, hai holt getraauw de wacht.

En as ik den noa joaren ainmoal noar hoes tou kom, 

Den zaik van vern mien toren, mien vredig Meij alom.

(Gedicht ‘’Bie dolle Lopster toren’’ van ds. P.J. van Leeuwen 

bewerkt door Henri Knol)

Overdenking 

Liedboek 146c 1,4,7 – 

Alles wat adem heeft love de Here

1. Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja, halleluja!

4. Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde,

die al wat is tot zijn aanzijn riep,

de enige God die zijn macht openbaarde,

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.

Hij, die het al heeft in zijn hand,

houdt ook ons zwak geloof in stand.

Halleluja, halleluja!
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7. Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu Amen,

zingen nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die hem vreest

Vader en Zoon en Heil’ge Geest!

Halleluja, halleluja!

Vakantieweek-koor: 
YFC 66 – His love is warmer

Once I thought that love was meant for anyone 

else but me.

Once I thought that no one knew the way.

Now it only goes to show how wrong we all can be,

and now it seems He loves me more each day.

His love is warmer than the warmest sunshine, 

softer than a sigh.

His love is deeper than the deepest ocean, 

wider than the sky.

His love is brighter than the brightest star, 

that shines every night above.

And there is nothing in this world that can ever 

change His love.

Something happened to my heart the day that 

I met Him, something that I never felt before.

And that something is that He has buried all my sins.

And now it seems He loves me more and more.
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His love is warmer than the warmest sunshine, 

softer than a sigh.

His love is deeper than the deepest ocean, 

wider than the sky.

His love is brighter than the brightest star, 

that shines every night above.

And there is nothing in this world that can ever 

change His love.

People always talk of love, but never seem to feel.

They face the world and say the things are fine.

But deep inside must run the thought that this is not 

for real, and I hope they will realize in time.

His love is warmer than the warmest sunshine, 

softer than a sigh.

His love is deeper than the deepest ocean, 

wider than the sky.

His love is brighter than the brightest star, 

that shines every night above.

And there is nothing in this world that can ever 

change His love.

Vakantieweek-koor: 

YFC 102 – Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven (2x)

Straks als er een nieuwe dag begint,

en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:



Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,

en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,

zijn sjaloom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van ons leven.

Gebed

Liedboek 704 – Dank, dank nu allen God

1. Dankt, dankt nu allen God, 

met hart en mond en handen.

Die grote dingen doet,

hier en in alle landen.

Die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

Zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven

een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.
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Die uit genade ons 

behoudt ten allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God,

die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest,

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt Zijn eer,

de toekomst is Zijn rijk.

Vakantieweek-koor: 

Opwekking 733 – Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,

Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

Mijn adem stokt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x)

Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Opwekking 710 – Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!
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Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. (2x)

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Woord van dank

Er staat buiten voor iedereen koffie & thee met een 

feestelijke traktatie klaar! 



BEDANKT VOOR UW KOMST!

Wij nodigen u uit om vanavond aanwezig te zijn 
bij de Sing-In met optreden van de band LEV 
De inloop is vanaf 19.00 uur bij Landjuweel bv

Graag tot vanavond!
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