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De kleur is wit: de kleur van feest zuiverheid en 
reinheid. Deze zondag is de 6e zondag van de 
veertigdagentijd. (Palmarum) 

 
Dienst 24 maart 2024  Doopdienst   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. O. van Dongen, Amsterdam 

Organist: Dhr. Hans Nomen   Lector: Mevr. Greetje Noorloos 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het 
onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Dienst 31 maart 2024   Eerste Paasdag m.m.v. SDG  
Locatie: Het Anker   10.00 uur, Voorganger: Dhr. C. Smits, Winsum 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. J.F. Noorloos, Elzenstraat 14. 
 
De Stille Week 
In de komende week, de week voor Pasen, ook wel Stille of Goede week genoemd, worden van 
maandag t/m zaterdag vespers gehouden. Als thema is dit jaar gekozen: “Ga mee! Samen getuigen 
van geloof, hoop en liefde”. De vespers zijn van maandag t/m woensdag in de Mariakerk en beginnen 
om 19.00 uur. Op witte donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd in het Anker, aanvang: 19.00 
uur. Voorganger is ds. A. Toornstra. Op Goede Vrijdag is er dienst in het Anker, aanvang: 19.30 uur. 
Voorganger is mevr. Coby Lanting-Polkerman. 
Op stille zaterdag is er een regio vesper in de Nicolaaskerk te Oldenzijl, aanvang: 19.30 uur. 
Deze vesper wordt samen gevierd met de Protestantse Gemeenten van Uithuizen, Uithuizermeeden, 
Roodeschool en Kantens. Er zal medewerking worden verleend door een gelegenheid cantorij o.l.v. 
Astrid Kamminga-Visscher. Graag uw eigen liedboek meenemen. In de kerk is geen verwarming, 
graag met uw kledingkeuze hiermee rekening houden. Wij hopen dat velen met ons deze diensten 
willen meevieren. 
De collecteopbrengst in de Stille Week is dit jaar bestemd voor Stichting het vergeten kind. 
 
Paasjubel 
Op 1e Paasdag beginnen we het feest van de opstanding waar het indertijd begon: bij het graf. 
In een korte bijeenkomst op de begraafplaats horen we het Paasevangelie en zingen we enkele  
bekende Paasliederen. Deze bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van de beide kerken in 
Uithuizermeeden en begint om 8.00 uur. 
 
Paasontbijt 
Nog een weekje en het is Pasen. Als u/jij nog geen aanmelding voor het Paasontbijt hebt gedaan, kan 
dit nog. Straks in de hal een formuliertje invullen of thuis en naar Meidoornweg 15 brengen. 
Maandag rond 10.00 uur hebben we het juiste aantal voor het Paasontbijt. 
 
Zondagavondzang 
In samenwerking met het Christelijk mannenkoor Het Hogeland wordt vandaag voor de 2e keer in het  
Anker een zangavond georganiseerd. Omdat het vandaag Palmzondag is, zal het programma geheel 
in het teken staan van Palmzondag, Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen. 
Alle liederen van het mannenkoor en samenzang zijn hierop afgestemd. Het belooft dan ook een mooie 
zangavond te worden. Aanvang: 19.30 uur. 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 

 

 Orde van dienst zondag 24 maart 2024 
 
Orgelspel. Ouverture van G.F. Händel (1685-1759) 
Welkom door de ouderling van dienst 
 

Dienst van voorbereiding 
Zingen: Aanvangslied: Lied 550 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
Zingen: Lied 280 
Kyriëgebed met gezongen acclamatie “Heer, ontferm U” (dienstboek nr 81) 
Zingen: Lied 547: 2 en 3 
 

Dienst van het Woord 
Gebed voor de opening van het Woord 
Uitleg Kindernevendienst 40-dagenproject 
Eerste lezing: Jesaja 50: 4 - 7 
Zingen: Lied 24 
Tweede lezing: Markus 11: 1 - 11 
Zingen: Lied 552 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel. Sarabande van G.F. Händel 
Zingen: Lied 289: 1, 2 en 3 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
Zingen Projectlied 
1 Hij struikelt achter Jezus aan.   4 Hij struikelt achter Jezus aan. 
   Hij valt soms, maar hij gaat weer staan     Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
   Al snapt Petrus Gods plan niet goed,     En Petrus leert: al zit ik fout, 
   hij weet dat hij Jezus volgen moet.      Ik weet dat Jezus van mij houdt! 
 

Het feest van de Doop 
Sophie vult de doopvont met water 
Inleiding 
Zingen: Verbonden met vader en moeder (geroepen om te zingen 79: 1 en 2) 
1 Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, 
   maar ook met de andere mensen vier jij hier het feest met ons mee. 
   Refrein: 
   Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest 
   want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
2 Je bent al een tijd bij de mensen, je naam is bij ons al vertrouwd. 
   Dus nu is het tijd om te vieren dat God die je kent van je houdt. 
   Refrein 
 

De doopouders komen naar voren 
Doopgebed 
Geloofsbelijdenis (gesproken). Allen gaan, zo mogelijk, staan 
Geloften 
Doop en handoplegging 
Verwelkoming 
Zingen: Lied 354: 4 en 5 
 

Dienst van gaven en gebeden 
Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: ‘Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons’ (367e) 
Stil gebed 
Onze Vader (klassieke versie) 
Collecte. Orgelspel: Air van G.F. Händel 
Zingen: Slotlied: Lied 675 
 

Wegzending en zegen 
Gezongen Amen 431c 
Orgelspel: Chaconne van G.F. Händel 
 


